Swaan en Luna (allebei 10 jaar) kregen een jaar geleden

te horen dat hun moeder borstkanker had. Wat gebeurde er
allemaal? En wat deden ze als ze bang en verdrietig waren?

Tekst en foto’s: Esther Smid

Hoe hoorde je het slechte nieuws?
Swaan: Mijn vader haalde ons
van school en vertelde het. Ik
moest huilen. Thuis knuffelden
we elkaar en mijn moeder zei dat
we gingen knokken en dat het ons
zou lukken. Dat vond ik fijn om te
horen.

Luna: Ik weet nog precies hoe het
voelde. |k schrok omdat ik mijn
vader nog nooit had zien huilen.
Toen hij het vertelde, voelde ik
me eenzaam. |k was bang dat
mijn moeder dood zou gaan.

Wanneer vertelde je het op school?
Swaan: De volgende dag in de
kring. Juf troostte ons.
Sommige kinderen hadden
vragen, bijvoorbeeld of het
besmettelijk is.

Luna: We maakten met de klas
tekeningen voor mijn moeder.

Wat vond je het allermoeilijkst?
Swaan: Alles. Mijn moeder
moest vaak naar het ziekenhuis
en werd erg ziek van de chemo.
Gelukkig had ze geen
uitzaaiingen en de tumor

werd snel kleiner.

Luna: De operatie vond ik het
ergst. Ik miste mijn moeder toen
ze in het ziekenhuis lag.

Is je moeder veranderd?

Swaan: Ze heeft nog maar één
borst. In het begin zag dat er
eng uit, maar nu ben ik er aan
gewend. Ze is ook een tijd kaal
geweest. |k wilde het liefst dat
mijn moeder op school haar muts
ophield, omdat anders iedereen
naar haar keek.

Luna: Sommige dingen vindt ze
nu niet meer zo erg, omdat
borstkanker erger was.
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na de laatste chemo gingen we

naar Marokko, terwijl iedereen
gewoon op school zat!

Luna: We kregen veel kaarten en
bloemen en ik kreeg een
knuffelschaap als troostcadeau.
We hebben ook een groot feest
gegeven.

Is het nu allemaal voorbij?

Swaan: Mijn moeder moet nog

zeven jaar pillen slikken en nog

vaak naar het ziekenhuis voor

controles. Maars de ergste dingen

zijn voorbij. Het liefst wil ik het nu
allemaal gewoon vergeten.

Luna: Ik kan nooit vergeten wat

er gebeurd is, maar ik ga er wel

aan wennen. ‘

Wat deed je & p Sy

. . . g . \
als je verdrietig
was?

Swaan: In mijn dagboek
schrijven of een boek lezen.
Luna: Dan pakte ik

mijn lievelingsknuffel of ik
ging even huilen op bed.

Hoe komt het dat jouw
moeder borstkanker kreeg?
Swaan: Dat ben ik
vergeten te vragen.

Luna: Door de pech.

Gebeurden er ook leuke dingen?
Swaan: Er kwam vaak bezoek en



